


Het leven is als een motorrit.

Het kent mooie rechte stukken,

madar ook onverwachte en soms geniepige bochten.
Je was een vrije geest, dltijd op zoek naar de horizon. Hij zal altijd verder leven in de harten van

Je laatste rit is nu gereden,

maar de herinnering aan jouw volharding en passie

blijft in ons voortbestaan. Raf () en Julia () Van Loon -Van Oers

zijn ouders

Onverwacht moeten wij uit handen geven
Ludo (1) Van Loon

kinderen en kleinkinderen
Pa/(/(l/ Va/VV LO‘O’V\/ Marc (f) Van Loon
Jozef (f) Van Loon
Emmanuel (t) Van Loon
Michel en Maria Van Rijsbergen - Van Loon
kinderen en kleinkinderern
Godfried (1) Van Loon
Peter en Godelieve Goorden - Van Loon
kinderen en kleinkinderen
We zullen in intieme familiekring afscheid nemen Albert en Lutgard Baan - Van Loon

van onze Paul, Stefaan (1) Van Loon
waarna wij hem te ruste leggen in het urneveld

op de begraafplaats van Essen-Heikant.

Hij werd geboren te Essen op 11juli 1955
en is thuis te Kalmthout plots van ons
heengegaan op 31 mei 2026.

zijn zussen, broers en schoonbroers

Delen mee in dit verdriet:

. Zijn schoonzussen.
Rouwadres: Familie Paul Van Loon

p/a Begrafenissen Hensen
Stationsstraat 98, 2910 Essen

Condoleren kan online via www.begrafenissenhensen.be

Begrafenissen Hensen Essen: 03 667 20 95
www.begrafenissenhensen.be



